
Hoi!
Deze krant is voor jou! Een echte krant voor alle kinderen in 
De Hoogte en de Korrewegwijk. Wij hebben deze krant gemaakt
en hopen dat jij het met veel plezier zult lezen. We zijn benieuwd 
wat je ervan vindt. 
Wil je helpen bij het maken van de volgende krant of heb je 
ideeën? Mail het ons: kinderdromen@mooiewijken.nl.
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Ik ben Loïs, ik zit in groep 6 op de Sint 
Franciscusschool en mijn eerste lieve-
lingsdier is een hamster en mijn tweede 
een konijn. En ik ga nu iets vertellen 
over konijnen en over mijn eigen konijn 
George.
Wat eten konijnen? Konijnen eten 
hooi, biks, brood en soms groenten 
zoals wortels, witlof en paardenbloem-
blad. 
Wat zijn de meest voorkomende na-
men van konijnen? Pip, Pluisje, Luna, 
Cookie, Simba, Nala, Teddy, Brownie, 
Lilly en Muffin.
Wat is het langste konijn ter wereld? 
Darius, een Vlaamse reus, die 1,29 meter 
lang was. In 2021 is Darius gestolen. Dat 
valt toch heel erg op zou je zeggen! Ik 
weet niet of hij ooit weer gevonden is.
 
Wat is het zwaarste konijn ter 
wereld? Het zwaarste konijn 
ter wereld is een Duitse Reus 
en hij heet  Rambo Junior. In 
2015 woog hij 18,3 kilo en 
was hij 156 centimeter 
lang.

Ik heb zelf ook een konijn. Hij heet George. 
Vroeger, toen ik vier was, kreeg ik het 
konijn van Sinterklaas. Toen wilde ik hem 
eerst Cookie noemen. Deze naam kwam 
vaak voor en ik wilde een bijzondere naam 
die niet zo vaak voorkomt. Dus toen heb ik 
George genoemd. Mijn vader en moeder 
hebben meegeholpen met het bedenken 
van de naam. Eerst mocht hij binnen in 
een hok en daarna moest hij naar buiten 
omdat we gingen verbouwen en een nieu-
we vloer kregen. Maar ik mocht hem wel 
op schoot binnen. George bijt weleens als 
hij heel honger heeft. Hij is niet echt een 

knuffelkonijn. Maar als je rustig 
bent en je pakt hem op met 

een kleedje erover dan is hij 
wel rustig.

George is wel een avon-
tuurlijk konijn want hij is 
al twee keer ontsnapt! 
Een keer toen ik corona 

had en de tweede keer 
toen had mijn buurjongen 

hem gevonden en opgepakt 
en naar ons huis gebracht. 

Bij de eerste, keer toen was 

Alles over konijnen
Door: Loïs

+

mijn vader naar de Albert Heijn gegaan 
om scheerschuim te kopen voor slijm. 
Toen zat George niet meer in zijn hok 
en ook niet in de tuin en toen heeft mijn 
buurjongen hem weer gevonden. Toen 
mocht ik hem niet knuffelen omdat ik 
corona had. Allebei de keren was ik 
heel blij dat hij weer terug was, want ik 
mocht anders geen nieuw konijn.
Ik heb ook nog een grappig verhaal. Ik 
ging met mijn vriendin het hok van mijn 
konijn slopen want die was helemaal 
oud en af. En toen kwam George even 
kijken, hij keek heel erg geschrokken 
omdat hij dacht: “Wat gebeurt er met 
mijn hok!”. Hij kreeg helemaal een gra-
tis nieuw hok van plastic die er nog heel 
goed uitzag. 

Nadat ik dit heb geschreven is er iets 
ergs gebeurd. George is overleden. Hij 
piepte en had bloed aan zijn nagels. Ik 
heb hem gelukkig nog een aai gegeven. 
En toen was hij dood en ben ik huilend 
naar boven gerend. Mijn moeder kwam 
toen bij me om me te troosten. Die hele 
avond was ik misselijk en trilde ik. Wat 
wel fijn was, dat mijn vader 3 nachten 
bij me kwam slapen. Op school moest 
ik over het weekend schrijven. Dat ging 
eigenlijk alleen maar over George. Toen 
moest ik weer huilen. Uiteindelijk heb 
ik hem begraven bij mijn opa en oma. 
Daar is het konijn van mijn ouders ook 
begraven. Hij heette Elvis. Dan moet ik 
altijd denken aan een wit konijn met 
lange tanden en een gitaartje.
 
Om jullie ( en mezelf) op te vrolijken is 
het nu tijd voor moppen over konijnen!

Kijk snel op de volgende bladzijde!



Moppen 
Door Loïs

• Er komt een konijn bij de bakker en vraagt: ‘Heeft u ook worteltjes-taart?’ ‘Nee’, antwoordt de bakker. Een dag later komt het konijn weer en vraagt: ‘Heeft u ook worteltjes-taart?’ Weer zegt de bakker nee. Een dag later komt het konijn weer en vraagt weer naar worteltjestaart. En weer moet de bakker het konijn teleurstellen. Dan denkt de bakker bij zichzelf: ‘Weet je wat? Ik ga een worteltjestaart bakken!’ Zo gezegd, zo gedaan. De volgende dag staat hij te popelen in zijn winkel. En ja hoor, daar komt het konijn weer binnen. Hij vraagt: ‘Heeft u ook worteltjes-taart?’ Vol trots antwoordt de bak-ker: ‘Ja!’ ‘Vies hè?’ zegt het konijn.

• Lotje neemt elke dag een dropje voor de juf mee. Maar vandaag heeft ze er geen een mee. De juf vraagt: ‘Waarom heb je geen dropje mee?’ Antwoordt Lotje: ‘Mijn konijn is weggelopen!’

Dyslexie   	
Door Lenn
Interview met opa Ditlev, door Lenn
Vandaag interview ik opa Ditlev over 
dyslexie.
Opa heeft zelf dyslexie. Hoe was dat 
vroeger, toen hij kind was?

Hoe was het om als kind dyslexie te 
hebben?
“Toen ik jong was, wisten mensen nog 
bijna niks over dyslexie,” vertelt opa. “Ze 
dachten: die jongen is slim genoeg, dat 
schrijven komt vanzelf wel. Maar dat 
kwam helemaal niet. Dat was best lastig.”

Zijn er ook voordelen aan dyslexie?
“Nou,” zegt opa, “als je niet zo goed kunt 
lezen of schrijven, ontwikkel je andere 
dingen juist extra goed. Ik kon bijvoor-
beeld heel goed onthouden wat mensen 
zeiden. En ik vond het makkelijk om voor 
grote groepen te praten. Is dat een echt 
voordeel? Dat weet ik niet, maar het hielp 
me wel.”

Welke tip heb je voor kinderen met 
dyslexie?
“Mijn belangrijkste tip is: vraag om hulp. 
Vertel gewoon dat je moeite hebt met le-
zen of schrijven. Je hoeft het niet geheim 
te houden. Tegenwoordig weten mensen 
veel beter wat dyslexie is. Toen ik jong 
was, was dat anders.”

Wat hebben de elfen 
eigenlijk ingepakt?

Even uitrusten! Volgende keer vragen..

 Foto: Lenn en zijn opa Interview met juf Iris 
Door: Lenn

gramma dat teksten kan voorlezen en 
samenvattingen kan maken door stuk-
ken te markeren. Verder geef ik extra 
hulp en mogen kinderen bij een toets 
dichtbij mij zitten, zodat ze vragen kun-
nen stellen. Ik vergeet vast nog iets!”

Weet jij wat de voordelen zijn van 
dyslexie?
“Heb je opgelet bij mijn spreekbeurt?” 

grap ik.
Juf Iris lacht. “Ik weet nog 
dat je toen liet zien dat je 
moeilijke, lange woor-
den soms juist sneller 
herkent. Dat vond ik een 
mooi voorbeeld. Kin-
deren met dyslexie zijn 
vaak creatief. Ze komen 
met mooie ideeën. Als 
lezen moeilijker is, wor-
den andere talenten 
juist sterker.”

Heb je nog een tip voor kinderen 
met dyslexie?
“Voel je niet alleen. Je bent echt niet de 
enige met dyslexie of met een traject. 
Heel veel kinderen hebben moeite met 
lezen. En: vraag om hulp. Vertel je juf 
of meester wat je lastig vindt, we willen 
graag helpen.
Probeer ook te ontdekken wat jouw 
sterke kanten zijn. Ik weet bijvoorbeeld 
van jou dat je heel creatief bent. Maak 
daar gebruik van!”

Door Lenn en Max

Hoeveel kinderen in jouw klas heb-
ben dyslexie?
“Bij mij in de klas heeft één kind een 
officiële dyslexieverklaring.”

Wat vind je ervan dat zoveel kinde-
ren dyslexie hebben? Is dat zielig?
“Ik vind het vooral vervelend als kin-
deren ergens moeite mee hebben,” 
legt ze uit. “Dat is nooit leuk. Je 
kunt tegen iemand 
met dyslexie niet 
zeggen: doe het 
nog maar tien keer, 
dan lukt het wel. 
Als woorden voor 
jou dansen of door 
elkaar staan, blijft dat 
moeilijk, zelfs als je 
dyslexietraject al klaar 
is. Het zit die kinderen 
gewoon in de weg.”

Welke hulpmiddelen 
gebruik je in de klas?
“Soms gebruik ik een 
afdekformulier. Dat helpt kinderen die 
last hebben van de tekst eromheen. Ik 
heb nu ook leeslinialen met kleurtjes 
besteld. Ik heb gelezen dat dat het 
lezen makkelijker kan maken. Dat wil 
ik samen met Otis uitproberen,” vertelt 
juf Iris.
“Kinderen mogen ook lezen met een 
maatje. Otis gaat bijvoorbeeld Joleole-
zen, met online boeken. We gebruiken 
ook SprintPlus: dat is een oefenpro-

Waarom huilt de ananas? Omdat zijn ouders op de pizza liggen!

Door: Layla

• Anne heeft voor haar verjaardag een konijn gekregen en ze speelt ermee in de tuin. Dan komt haar juf langs en zegt: ‘Lief konijntje, waar slaapt ze eigenlijk?’. Anne zegt: ‘Bij mijn ouders op de slaapkamer’ De juf zegt verbaasd: ’Stinkt dat dan niet?’ Anne zegt: ‘Ja, dat is waar maar daar moet Flappie dan maar even aan wennen.’

Waarom kraakt sneeuw onder je voeten?
Als het buiten heel koud is, hoor je sneeuw 
soms kraken als je erop loopt. Dat komt 
doordat de sneeuwkristallen onder je 
schoenen breken. Bij iets warmere sneeuw 
gebeurt dat niet, omdat de kristallen dan 
zachter zijn. Daarom kraakt het soms wel 
en soms niet.

Hopelijk sneeuwt het deze winter, dan kun 
je het zelf testen! Loop op verschillende 
plekken en luister goed wat je hoort.

Wist je dat…
Sneeuw voor ongeveer 90% uit lucht 
bestaat? Daarom voelt het zo licht aan én 
klinkt alles om je heen een beetje stiller in 
een dik pak sneeuw.

Nog een weetje…
Geen twee sneeuwvlokken zijn precies 
hetzelfde. Elke sneeuwvlok heeft een uniek 
patroon, maar altijd met zes hoekjes.

Sneeuwweetjes

Foto: Niels Knelis
Ontdek My First Festival 

Op zondag 28 december verandert De 
Oosterpoort in een supervrolijk festival 
speciaal voor kinderen: My First Festival! 
Het is bedoeld voor kids van 2 tot 12 
jaar, maar oudere broertjes, zusjes én 

je ouders/verzorgers mogen natuurlijk 
ook mee. Er is van alles te doen: je kunt 
meezingen en dansen bij optredens van 
bekende artiesten, luisteren naar leuke 
muziek en nieuwe dingen ontdekken. 

Ook zijn er creatieve activiteiten, verras-
singen, een silent disco en foodtrucks 
waar je iets lekkers kunt halen. Een 
kaartje voor kinderen (2–18 jaar) kost 
€18,50, en volwassenen betalen €21,50. 
Heb je zin in een dag vol muziek, plezier 
en gezelligheid? Trek je 
dansschoenen aan en 
ga op avontuur in 
De Oosterpoort!

Juf Iris



Coole Kangoeroes 
Door: Max

Even een mopje tussendoor: De ene kangoeroe 
tegen de andere kangoeroe: ‘ik hoop niet dat 
het gaat regenen vandaag, dan komen de kin-
deren binnenspelen, en dat is me veel te druk’!

Waar zijn kangoeroes bang voor? Voor 
dingo’s, mensen en onverwachte geluiden, 
vooral als hun joey’s in de buurt zijn. 

Waarom springen kangoeroes? 
Ze springen omdat ze dan minder energie 
gebruiken om lange afstanden te kunnen ja 
nou ja springen dus. En ze kunnen wel 50 
kilometer per uur huppen en 1 sprong kan 
wel 9 meter zijn.

En nu…. de gekste weetjes over de kangoeroe
- ze kunnen 2 smaakjes melk voor hun joey’s 
maken
- hun staart gebruiken ze als 3de poot voor 
balans!
- ze kunnen niet achteruit springen!
- hun oren kunnen 180 graden draaien aan 
hun hoofd.
- ze likken aan hun voorpoten om af te koelen.

Ik vond het cool om deze info op te zoeken en 
te leren erover en vooral de weetjes, want dat 
vind ik leuk. 

Ik vind kangoeroes leuke en coole 
dieren en wil er meer over weten. In-
formatie ging ik zoeken op internet en 
in boeken. Er zijn ongeveer 54 soorten! 
De bekendste kangoeroe is de Rode 
Reuzenkangoeroe; hij is dus heel, heel 
groot, van hoofd tot kont 140 cm en de 
staart is ook nog een meter. Hij is dus 

wel 2m50 bijna, echt groot! En kangoe-
roes zijn geen bedreigde dieren. Het zijn 
buideldieren. Buideldieren dragen hun 
‘joey’s’, zo noem je een babykangoeroe 
in de buidel om warm te blijven en te 
groeien en ze zijn er veilig. Een kan-
goeroe woont op grasvlaktes waar het 
middelwarm is en vaak droog. Ze eten 
graag gras, bladeren en twijgjes.

Mijn kat Karaz
Door Layla

Mijn kitten heet Karaz. Het is een meisje, 
dus een poes. Ze is op 15 juli geboren. 
Haar naam betekent Kers in het Arabisch. 
Zij woont bij mijn vader. Zij houdt erg van 
rennen op de trap. Zij is graag op mijn 
kamer, ook als ik er niet ben. Zij ligt dan 
graag in mijn kledingkast. Haar lievelings-
eten is kip. Daarom kopen wij brokjes met 
kipsmaak. Haar vacht is erg zacht. Ze vindt 
het leuk om met een soort van vis met een 
veer te spelen. Ik lag te slapen. Ik dacht: 
“Wat kietelt er zo?” Toen werd ik wakker 
en zag dat het Karaz was. Ze lag lekker te 
slapen op mijn gezicht. 

Weetjes over katten:
Katten hebben een unieke neusafdruk net 
als een vinger van een mens.
De oudste kat ter wereld heet Creme Puff 
en is 38 jaar en drie dagen geworden.
De langste kat ooit gemeten was 85 cm.
Katten brengen 70% van hun leven slapend 
door.
Katten lopen als giraffes en kamelen. Ze 
doen eerst beide rechterpootjes voor en 
daarna beide linker, zodat eerst de ene 
helft van het lichaam naar voren komt en 
daarna de andere helft. Giraffes en kame-
len zijn de enige andere dieren ter wereld 
die zo lopen.

Interview met 
Ronald van 
Het Floreshuis
Door: Jairo
Hoe is Het Floreshuis aan zijn naam 
gekomen? Flores is vernoemd naar 
het eiland Flores. Dat ligt in Indonesië. 
Het Floreshuis ligt aan het Floresplein, 
onderdeel van de Indische buurt.
Hoe lang werk je hier al? Vanaf het 
begin. Ruim negen jaar.
Wat vind je het leukste aan je werk? 
Contact met de mensen. Activiteiten 
organiseren voor de bewoners. 
Wat voor dingen organiseer je dan? 
Bingo, jamsessie, spelletjesavond. Altijd 
op de vrijdagavond. 
Jullie hebben ook een nieuw restau-
rant, hoe kwamen jullie daar op? We 
zijn een buurthuis, mensen drinken 
hier koffie, dus toen dachten we: “Laten 
we een restaurant openen”.
Wat vind je zelf het lekkerste op het 
menu? Roti van Runa
Hoeveel vrijwilligers werken hier? 25 
vrijwilligers en vijf betaalde krachten.

Wintergoud: de stad wordt 
één grote feestplek!
Hoera! In de winter wordt Groningen 
omgetoverd tot Wintergoud en dat 
betekent heel veel leuke dingen om 
te doen. De hele binnenstad staat vol 
lichtjes, muziek en winterpret. Op de 
Grote Markt kun je lekker schaatsen 
op de overdekte ijsbaan. Neem je 
vrienden én je ouders/verzorgers 
mee en kijk wie de mooiste pirouette 
kan maken! Wil je hogerop? Stap dan 
in het reuzenrad. Van boven zie je alle 
lichtjes schitteren over de stad. Op de 
wintermarkt kun je warme chocolade-
melk halen, leuke spulletjes bekijken 
en soms zelfs instappen in een vrolijk 
kersttreintje. En tijdens WinterWel-

Vaart liggen er oude schepen in het 
A-kwartier. Ze zijn versierd met lampjes 
en je mag vaak gewoon aan boord. 
Soms is er muziek, theater of een leuke 
verrassing Dus: muts op, sjaal om… en 
op naar de winterpret!

Recept corndogs
Door: Helin 

Wat heb je nodig?
Keukenrol, satéprikkers, frituurvet en 
een frituurpan.

Stappen:
Verhit olie in een frituurpan tot 170 °C.
    Rijg knakworstjes over de lengte aan 
de satéprikkers. Dep ze droog met wat 
keukenpapier en zet ze in de koelkast.
    Roer de overige ingrediënten, behalve 
de melk, door elkaar. Voeg geleidelijk 
melk toe totdat het mengsel een dikke 
consistentie heeft. Schenk in een kopje 
of smalle beker.
    Dompel de worstenprikker in het 
deeg en laat hem voorzichtig draaiend 
in de hete olie zakken.
    Frituur 1-2 minuten in de hete olie 
tot ze rondom goudbruin zijn.
    Haal de corndogs met een schuim-
spaan uit de hete olie, laat ze kort 
uitlekken op keukenpapier en serveer 
met ketchup en mosterd-honing saus 
(of sauzen naar keuze).

Ingrediënten voor 24 corndogs

24 knakworstjes (halal)
400 gr maismeel
520 gr tarwemeel
720 ml melk
200 ml olie
8 eieren
4 theelepels bakpoeder
4 theelepels suiker
Cayenne peper [op gevoel]
Zout [op gevoel]



Wat ik nog wil doen 
met mijn leven 
Door: Rozalie 
Ik ben Rozalie. Ik ben 10 jaar en woon in Gro-
ningen. Ik heb 1 broer, 1 zusje en 1 broertje. 
Ik houd van knutselen en tekenen. Ik ben best 
creatief. Ik heb veel plannen voor later. Zo 
wil ik graag mijn zwemdiploma A en B halen. 
Daarnaast wil ik graag op een familievakantie, 
naar België, Frankrijk en Congo (Afrika). In 
België en Congo heb ik nog best veel familie 
wonen. Mijn moeder komt uit Congo, vandaar. 
Zij is ooit naar Nederland gekomen en andere 
familie is naar België verhuisd. Later wil ik heel 
graag een beroemd model of een beroemde 
actrice worden. Of een modeontwerpster. Dan 
zou ik hoeden en kleding ontwerpen. Ik wil ook nog in mijn leven alle twaalf 
provincies bezoeken. Dan heb ik heel Nederland gezien.

WAT ! Hoi!

Hoi!

Door Helin

Neee..

Jij praat!
Neee..

Mmm.. lekker!

Het Groenhuis
Door: Otis
Het Groenhuis zit aan de Madoerastraat 18. Er is een kring-
loopwinkel en je kunt er tuingereedschap lenen. Daarnaast 
helpen ze bewoners ook met hun tuin, grofvuil wegbrengen 
en andere klussen. Er werken 45 vrijwilligers en 5 betaalde 
krachten.
Interview met Rosieta van het Groenhuis. 
Wat vind je het leukste van werken bij het Groenhuis? 
Ik vind het leukste om in de kringloop te werken. Met name 
om inbreng uit te zoeken en in de winkel te zetten en te 
prijzen. En erg leuk klantencontact.
Wat was het leukst wat je verkocht hebt? Ik vind alles 
leuk om te verkopen, maar vooral de old school spulletjes 
zoals een oude tosti-ijzer voor op het gas. Of dingetjes 
van een winkel waar ik vroeger met mijn oma 1 keer in de 
maand heen ging ...Oisterwijk ofzo heette die winkel. Verder 
is er een reparatiecafé. En mensen met groene vingers kun-
nen ook bij ons terecht. Daarnaast is er een zwerfvuilteam.

Maak je eigen 
vetbollen
In de winter hebben vogels het best zwaar. 
Er is minder eten te vinden en het kost 
veel energie om warm te blijven. Jij kunt ze 
helpen! Met zelfgemaakte vetbollen geef 
je vogels een superkracht-snack. En: het is 
heel makkelijk én leuk om te maken.

Wat heb je nodig?
• Een blok frituurvet (ongebruikt en 
ongezouten)
• Zadenmengsel (bijv. zonnepitten, 
gierst, hennepzaad of speciaal vogel-
zaad)
• Een vorm: leeg theeglas, yoghurtbe-
ker of halve melkpak
• Stevig touw of een takje
• Eventueel aluminiumfolie of bakpa-
pier

Zo maak je ze
• Verwarm het vet op laag vuur tot 
het gesmolten is (niet laten koken).
• Roer het zadenmengsel erdoor.
• Laat het mengsel even afkoelen 
zodat het wat dikker wordt.
• Bekleed je vorm en leg het touw 
of takje erin, met een uiteinde dat 
uitsteekt.
• Giet het mengsel in de vorm en 
laat het een paar uur opstijven.
• Haal de vetbol eruit en hang ‘m op.

 
Wil je iets moois maken voor buiten in 
de winter? Maak dan je eigen ijsjuweel! 
Het is heel simpel én ziet er prachtig uit. 
Je hebt alleen een siliconen muffinvorm, 
water en wat leuke dingen uit de natuur 
nodig, zoals blaadjes, besjes of kleine 
takjes.Leg de blaadjes in de vorm, giet 
er water overheen en leg er een klein 
lusje touw in, zodat je het juweel straks 
kunt ophangen. Zet de vorm buiten 
neer als het vriest, of in de vriezer als 
het niet koud genoeg is. Is het helemaal 
bevroren? Haal dan voorzichtig de ijs-
rondjes uit de vorm. Hang ze buiten in 
een boom of aan een hek. Wanneer het 
licht erop valt, glinsteren ze als echte 
juwelen!

Maak je eigen 
ijsjuweel

Het Groenhuis is op maandag open van 13.00 uur tot 17.00 
uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Tips
• Hang vetbollen op een rustige plek, uit 
de wind.
• Bewaar extra vetbollen op een koele 
plek.
• Gebruik geen plastic netjes; die kun-
nen gevaarlijk zijn voor vogels.

Wist je dat…?
Vogels in de winter wel drie keer zoveel 
energie gebruiken als in de zomer?
Met jouw zelfgemaakte vetbollen help 
je ze daar echt bij. En je krijgt er iets 
leuks voor terug: vaak komen er extra 
veel vogels op bezoek. Misschien spot 
jij straks wel een pimpelmees, rood-
borstje of boomklever!

Regenboognacht 
 
Kleuren van vuurwerk zweven in de lucht
Het is een groot feest 
Met oliebollen, familie en vrienden
Paars, roze en rood 
Zie je in de lucht
Vieren doe je met elkaar
Beter een goeie buurt dan een verre vriend
De wijk is mooier met jou
Fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar!
 
Kinderwijkdichter Neshama Staring

Wil jij graag een gedicht van Neshama voor bijvoor-
beeld je klas, club of familie? Stuur dan een mail naar 
denise.pippel@bijvrijdag.nl.

Foto: Wendy Bruins

Geen sneeuw? 
Toch superveel 
winterpret!
Soms komt er in de winter geen 
sneeuw… maar dan kun je nog steeds 
heel veel leuke dingen doen! Maak 
bijvoorbeeld een winterbingo. Zet din-
gen op je kaart zoals: iemand met een 
muts, een roodborstje, warme choco-
lademelk, kale bomen, een bevroren 
plas, kerstlichtjes of een schaats in een 

winkel. Ga naar buiten en kijk hoeveel 
je kunt afstrepen. Binnen kun je je 
eigen nepsneeuw maken van baking 
soda en een beetje water. Het voelt 
bijna als echte sneeuw! Je kunt er 
kleine sneeuwpopjes van maken of 
winterfiguren in drukken. Of probeer 
een binnen-sleewedstrijd: glij met 
sokken over de vloer, wie glijdt het 
verst? En met krijtstift kun je mooie 
wintertekeningen op het raam maken, 
die je later weer makkelijk wegveegt. 
Dus: geen sneeuw? Geen probleem. Je 
maakt de winter gewoon zelf gezellig!

Kerstpuzzel
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Redactie Wil je meedoen met de volgende krant? 
Of heb je een idee voor een onderwerp? 

Mail het dan naar 
kinderdromen@mooiewijken.nl. 

Of check: www.kinderdromen.nu

COLOFON
Onze Wereldkrant is een uitgave 
van Mooie Wijken.

Redactie: Max, Layla, Lenn, Rozalie, Loïs, 
Helin, Otis en Jairo.

Fotograaf/videomaker: Nout.

Onder begeleiding van: Leanna en Annemarie. 
Eindredactie: Agnes.
Begeleiding en vormgeving: Johann.

Oplossing kerstpuzzel: de tijd van gezelligheid. Foto: Nout

Recept gezonde fruitpannenkoeken
Door Lois

Bereiding:
Pannenkoekenbeslag: 200 gram pannenkoekenmix, 
450 ml melk, 1 ei, scheutje vanille-aroma, en dan lekker mixen.
Slagroom opkloppen: 100 ml met een eetlepel suiker.
Halve mango schillen en een kiwi en in stukjes snijden of 
ander fruit als je dat wilt.
 
Bakken:
Koekenpan pakken en olie erin. En dan als het heet genoeg is 
dan het pannenkoekenbeslag erin doen. Als het stevig is, de 
pannenkoek omgooien. Dan is het klaar.

Ingrediënten
200 gram pannenkoekenmix
450 ml melk
1 ei 
scheutje vanille-aroma
100 ml slagroom
Halve mango
Een kiwi (of ander fruit)

 
Mooi maken:
Doe de pannenkoek op een bord en leg er het fruit op met 
een dikke klodder slagroom.

Eet smakelijk!

Ook deze kerstvakantie zijn er leuke dingen te 
doen. Zo is er een zaalvoetbaltoernooi 
@Sporthal Lewenborg voor kinderen vanaf 
negen jaar.
Kun je mee schaatsen en in het reuzenrad 
@Wintergoud (vanaf 9 jaar). Is er een gezellige 
middag @BSV De Hoogte en @DIB voor kinderen 

Kerstprogramma van 6 jaar tot en met 12 jaar en is er een 
EA Sport FC (game) toernooi @sporthal 
Selwerd (10+). 
Houd voor alle info 
en opgave de socials 
in de gaten!


